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Licht in de duisternis

De mensen in Oekraïne weten wat het is te leven in duisternis. Soms letter-
lijk, omdat ze tegenwoordig weer regelmatig zonder stroom zitten. Maar ook 
geestelijk is het voor veel mensen duister vanwege de uitzichtloosheid van de 
oorlog. 
Wat is het dan mooi om als stichting hen te mogen bemoedigen. Want elke vorm 
van hulp is voor hen een lichtpuntje en een teken van hoop. 
We maakten in oktober en december weer een reis naar Oekraïne. We brachten 
bezoeken aan de Joodse gezinnen, vierden met de Joodse mensen het Chanoeka- 
feest, bezochten Messiaanse gemeenten etc. Wat is het een zegen dat we deze 
mensen niet alleen materieel kunnen helpen, maar ook moreel. Want in deze 
tijd van hopeloosheid en angst is het zo belangrijk de mensen ook te bemoedi-
gen vanuit het Woord van God. 
In deze nieuwsbrief lezen jullie meer over de reizen en over het werk van Roe- 
chama. Al lezend zal duidelijk worden hoe belangrijk dit werk is en hoe dank-
baar de mensen zijn voor jullie trouwe, onmisbare steun!

“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE 
gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere 
wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal 

over u gezien worden.” Jes. 60: 1 en 2

Chanoekia in Uzgorod

Het team van de oktoberreis 
met rabbijn en messiaanse voorganger



Herstelbetalingen vanuit Duitsland
Zoals jullie waarschijnlijk weten werken we onder ande-
re samen met de Joodse organisatie Chesed. Chesed helpt 
Joodse mensen en krijgt geld via JOINT vanuit Duitsland van 
de herstelbetalingen. Echter, Joodse mensen die na de oorlog 
geboren zijn of die geëvacueerd waren ten tijde van de oorlog, 
hebben hier geen recht op. Zij hebben niet de indicatie ‘slacht- 
offer’ en voor hen is er geen geld uit Duitsland beschik-
baar. Dit betekent ook dat Chesed geen geld heeft om deze 
mensen van thuiszorg te voorzien. Inmiddels bekostigen we 
al in drie provincies thuiszorg. De directeur van één provin-
cie schreef onlangs:
“Wij doen een oprecht verzoek aan u om het thuiszorgpro-
gramma voort te zetten voor mensen die geen slachtoffer 
zijn van het nazisme, maar die onze steun nodig hebben. 
Voor velen van hen is deze hulp hun enige houvast in het 
dagelijks leven. Ze staan er vaak alleen voor, zonder ade-
quate sociale bescherming en steun van familie of over- 
heidsinstanties. Uw zorg geeft hun een gevoel van waar-
digheid, veiligheid en verbondenheid met een gemeenschap 
die hen niet in de steek laat bij het doorstaan van moeilijk- 
heden. Het voortzetten van de thuiszorg is cruciaal. Het 
helpt mensen eenzaamheid en isolement te overwinnen en 
het garandeert de basisbehoeften van degenen die geen an-
dere hulp krijgen. Wij zijn u oprecht dankbaar voor de hulp 
die u onze gemeenschap hebt geboden. Uw besluit om deze 
mensen te steunen is een uiting van oprechte menselijkheid 
en mededogen.”

Dubbele functie
De directeur schreef deze brief met het oog op de mensen 
die dringend thuiszorg nodig hebben, maar ook met het oog 
op zijn mensen die voor Chesed in de thuiszorg werken. Hij 
hoopt dat hij niemand hoeft te ontslaan. De thuiszorg heeft 
dus eigenlijk een dubbele functie. Want doordat we de thuis- 
zorg sponsoren, krijgen de Joodse mensen thuiszorg. Maar 
tevens hoeft Chesed de thuiszorgwerkers niet te ontslaan. 
Ze behouden dus hun baan en hun inkomen. 
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Thuiszorg

Helemaal geen familie
Dat de thuiszorg heel belangrijk is, hebben we ook op 
onze oktoberreis weer gezien. Heel vaak hoorden we: 
”Ik heb hier helemaal geen familie.” Zoals bijvoorbeeld 
bij David, geboren in 1952. In de oorlog zijn veel fami-
lieleden vermoord. Hij is nooit getrouwd geweest en heeft 
lang voor zijn moeder gezorgd. Hij heeft nog één broer; 
die woont in Israel. David kon prachtig pianospelen, maar 
de piano was heel erg ontstemd. Van zijn pensioen van 
3000 grivna – ongeveer 62 euro – kan hij die niet laten 
stemmen. Iemand uit onze groep bood geld aan, zodat 
hij de piano kon laten stemmen. David was hier heel blij 
mee!

David (tweede van links) met de mannen van ons team

David speelt piano



Dat ze las uit de Tenach en uit het Joodse gebedenboek 
wat op tafel lag. Op het laatst vond ze het zelfs goed om 
op de foto te gaan. Met haar jas aan, want die had ze 
aan, omdat het erg koud was in haar flat.
We bezochten ook Boris, die alleen woont en helemaal 
op bed ligt. Boris is geboren in 1948, ook na de oor-
log dus. Boris heeft alleen een dochter, die een aange-
boren handicap heeft. Ze probeert wel haar vader wat te 
helpen. Maar voor hem is de thuiszorg onmisbaar. Ook 
heeft hij steeds incontinentiemateriaal nodig, wat hij ook 
via Roechama krijgt.

Incontinentiemateriaal
In Oekraïne noemen ze incontinentiemateriaal altijd 
pampers. Wij denken dan aan baby’s, maar bij hen gaat 
het om incontinentiemateriaal voor volwassenen. In elke 
provincie wordt gevraagd om pampers. We bezochten 

iemand die juist een pak voor zijn zus had gekocht. Hij ver-
telde dat het omgerekend 16 euro kostte. En dan te bedenken 
dat een pensioen vaak tussen de 60 en 100 euro per maand 
ligt. Hij was dan ook heel blij met de pakken die we bij ons 
hadden!
We komen niet op alle reizen in alle provincies. Maar we 
sturen grote pakken pampers via een soort DHL naar onze 
andere provincies. Dat werkt heel goed. In december ver-
stuurden we 12 grote pakken. En daarnaast lieten we nog 
pakken achter in de steden die we wel bezochten. We zijn 
heel dankbaar dat we zoveel incontinentiemateriaal binnen- 
krijgen! Want dit is ook echt een eerste levensbehoefte en 
blijft voortdurend nodig! 

Buiten de criteria
Ook Dina krijgt thuiszorg van Roechama. Zij is geboren 
in 1953 en valt dus voor hulp buiten de criteria, zoals dat 
heet. Dina heeft geen kinderen en geen familie. Toen we 
haar bezochten, was ze eerst een beetje achterdochtig, 
maar ze werd steeds opener en begon steeds meer te 
vertellen. Ze vertelde dat ze geregeld naar de synagoge 
ging, dat het over twee dagen weer nieuwe maan was. 

Dina met haar jas aan vanwege de kou

Thuiszorg voor Boris

Het verzenden van pakketten
incontinentiemateriaal

Wilt u bijdragen aan 
onze projecten?
Scan deze code:



Steeds in angst
Het is moeilijk te beschrijven hoe zwaar het leven in Oekraïne 
momenteel is. Luchtalarm, wat van tijd tot tijd afgaat. Pro-
ducten die steeds maar duurder worden. Stroom wat van tijd 
tot tijd uitvalt. Maar de grootste zorg is momenteel wel de 
zorg dat geliefden opgepakt worden om het leger in te moe-
ten. Vrouwen zitten steeds in angst of hun man of zoon wel 
thuis zal komen die dag. In het begin van de oorlog stonden 
de mannen in de rij bij het rekruteringsbureau. Iedereen wil-
de zijn land verdedigen. Maar nu de oorlog maar voortduurt 
en er geen uitzicht is op vrede, proberen de mannen juist uit 
dienst te blijven. Ze zien de voortdurende begrafenissen van 
gesneuvelde soldaten. Ze zien mannen die teruggekeerd zijn 
van het front zonder armen of benen. En in elke stad en elk 
dorp zie je de foto’s van omgekomen soldaten. Vandaar dat 
mannen zich nu schuilhouden. Want je kunt zomaar opge- 
pakt worden op straat. Wij hebben daar de voorbeelden 
al van gehoord in de door ons gesponsorde gezinnen. Zelf 
werden we ook diverse keren staande gehouden en werd 
gekeken of we geen mannen achter in het busje hadden. Er 
wordt ook steeds minder gerekend met de gezinsomstan-
digheden. Iemand die voor zijn oude, bedlegerige moeder 
zorgt, vertelde hoe hij steeds voorzichtig moet zijn op straat 
zodat hij niet wordt opgepakt. Via de app waarschuwen de 
mensen elkaar op welke plekken er gevaar dreigt om opge-
pakt te worden. 

Vasja
Een schrijnend voorbeeld is ook het verhaal van Vasja, die 
ook door Roechama gesponsord wordt. Vasja is weduwnaar 

Bij het graf van hun man en vader

en heeft drie kinderen. Het jongste meisje is 14. Hij brak 
zijn been en moest in het gips. Mogelijk was er nog een 
operatie nodig, omdat het een gecompliceerde breuk 
was. Het gips was er juist vanaf gegaan om een foto te 
nemen. Maar zijn been was nog heel dik en hij moest over 
een paar dagen terugkomen in het ziekenhuis. Wat ge-
beurde er? Vasja werd opgehaald voor het leger! Hij kon 
helemaal nog niet lopen, hij liep nog met krukken, zijn 
been was helemaal nog niet genezen! Uiteindelijk mocht 
hij weer naar huis. Maar over een maand moest hij te- 
rugkomen. Dan zou dat been wel genezen zijn en dan kon 
hij in dienst! Ze zeiden: “De oudste twee kinderen kunnen 
wel voor hun zusje van 14 zorgen!”

Vrijstelling
Het gebeurt dat mensen vrijstelling van het leger hebben. 
Dat kan diverse redenen hebben. Bijvoorbeeld als je drie 
kinderen onder de 18 jaar hebt. Of als je een invalide-in-
dicatie hebt. In Oekraïne heb je drie verschillende groe-
pen invaliditeit. Je bent invalide van de eerste, tweede 
of derde groep. Invalide van de derde groep kun je ook 
zijn als je bijvoorbeeld slecht ziet of ernstig astma hebt. 
Eerst betekende een invalide-indicatie vrijstelling van het 
leger. Maar tegenwoordig kun je ook met een vrijstelling 
soms al opgepakt worden. En wil je er dan onderuit, dan 
moet je een onvoorstelbaar hoog bedrag betalen; 5000 of 
zelfs 6000 dollar, hebben we gehoord. Dus zelfs met vrij-
stelling is het niet helemaal zeker dat je niet opgepakt zal 
worden. Het geeft aan hoe groot het tekort aan soldaten 
inmiddels is…

Leven in oorlogstijd
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Vasja



Niet opgeven
Het hoogtepunt van de decemberreis was toch wel de  
Chanoeka-viering in Uzgorod met de gesponsorde Joodse 
mensen van Zhyttia. Velen hebben maar heel weinig 
of zelfs geen familie. We hadden een restaurant afge- 
huurd voor het feest. Als stichting boden we de mensen 
behalve de viering ook een maaltijd aan. Nadya heette 
de mensen hartelijk welkom en daarna sprak Wim een 
bemoedigend en aansporend woord. Ria vertaalde hem 
in het Russisch: 
“Het is een donkere tijd wat betreft de tijd van het jaar, 
maar ook wat betreft de situatie in de wereld en met 
name in jullie land in Oekraïne. Vele uren van de dag 
hebben jullie geen elektriciteit. Chanoeka is een feest 
van licht; nadat de vijand verslagen was en de tempel 
gereinigd, werd de menora weer aangestoken. Volgens 
een oud verhaal zou daarbij een kruikje met olie gevon-
den zijn, met voldoende olie voor één dag. Maar het 
feest duurde acht dagen (omdat het eigenlijk een ver-
laat Loofhuttenfeest was). Volgens dit verhaal brandde 
de menora alle acht dagen op dat ene kruikje olie. De 
kandelaar die verwijst naar de Messias; Hij is het ware 
licht. Wees ook nu bemoedigd, in deze donkere tijd is er 
de belofte van het licht dat op zal gaan over Israël: “Sta 
op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid 
van de HEERE gaat over u op, want zie de duisternis zal 
de aarde bedekken en donkere wolken de volken maar 
over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over 
u gezien worden.” (Jesaja 60:1,2)
We zijn allemaal op weg naar het Koninkrijk van God. Dat 
is niet altijd een gemakkelijke weg. Maar de Makkabeeën 
en de andere geloofsgetuigen, genoemd in Hebreeën 11 
zijn voor ons een voorbeeld van volharding. Zij leefden 
uit geloof en volhardden in de strijd. Wij moeten ook niet 
opgeven: Laten we het oog houden op Messias Jesjoea, 
die alle kruis en schande verdragen heeft, vanwege de 
heerlijkheid die op Hem wachtte. Je kunt volhouden door 
op Hem te zien.” 

Hebreeuwse liederen
Na dit woord blies de voorganger Volodja van de evange-
lische gemeente in Uzgorod, die ook samen met zijn vrouw 
uitgenodigd was, krachtig op de sjofar. Daarna zongen we een 
paar vrolijke Hebreeuwse liederen. Volodja begeleidde ons 
zingen op de saxofoon. Daarna werd de zegen uitgesproken 
en werden er vier kaarsjes van de chanoekia aangestoken. 
En toen was het tijd voor een heerlijke maaltijd en gezellig 
samenzijn. Aan het eind hadden we voor iedere aanwezige 
een tasje met cadeautjes met o.a. kaas en een zaklampje en 
ook met het waardevolle getuigenisboek van Jacob Damkani: 
“Waarom ik?” De mensen waren zo dankbaar en blij. En daa-
rom wij ook. 

Chanoekaviering
Gezamelijk feestvieren met cadeautjes

Volodja met de saxofoon



Les op Joodse school
Door onze contacten met Joodse organisaties en gemeen-
schappen, komen we soms op onverwachte plekken. Zo 
mocht Wim een les geven aan tieners op een Joodse school. 
Dit was naar aanleiding van het boek dat hij geschreven had: 
“Het bloed schreeuwt uit de aarde”. Met als ondertitel: “De 
hartverscheurende geschiedenis van eeuwenlange Joden-
vervolging in christelijk Europa en Gods antwoord daar- 
op.” Dit boek is ook in het Russisch verschenen. Een jour-
nalist van een Joodse online-krant was erg onder de indruk 
van dit boek en hij had deze afspraak geregeld. De tieners 
luisterden van begin tot eind aandachtig en ze stelden goede 
vragen. Veel tieners kwamen nog even persoonlijk napraten 
en/of wilden op de foto.

Televisieopname
Dezelfde journalist had ook een televisieopname geregeld 
voor de lokale TV omroep. Er werden allerlei vragen gesteld 
over ons werk. “Wat motiveerde jullie om door te gaan na 
de Russische invasie? Welke lessen kunnen Oekraïners en 
Europeanen leren uit de geschiedenis? Wat vindt u van de 
hulp die Europa geeft aan Oekraïne? N.a.v. het boek Weg uit 
Babylon, wat betekent dat voor ons, weggaan uit Babylon? 
En welke raad geeft u de Oekraïners van nu?” Wim kon ook 
de Evangelieboodschap in het kort kwijt.

Messiaanse gemeenten
Het is mooi dat wij door onze contacten soms Messiaanse 
gemeenten en Joodse gemeenschappen met elkaar in 
contact brengen. Zo gebeurde het ook in Tsjernivtsi. Wim 
was uitgenodigd ook daar in een messiaanse gemeente 
een boekpresentatie te geven. De rabbijn, waar wij mee 
samenwerken, ging mee naar deze gemeente. Hij maakte 
daar kennis met de gemeente; met het zingen en dansen 
een ook met de voorganger. Hij mocht daar zelf ook nog 
het woord voeren. Aan het eind gingen de rabbijn en de 
voorganger met elkaar in gesprek over hulpverlening. De 
messiaanse gemeente bood de rabbijn hulp aan. 

Sabbatviering Rivno
In oktober vierden we in Rivno sabbatavond met een aan-
tal Joodse mensen die we sponsoren. Genna, hoofd van 
de Joodse gemeenschap, had een restaurant geregeld en 
de mensen uitgenodigd. Niet alle gesponsorden konden 
komen. Sommigen wonen ver weg, anderen zijn slecht 
ter been of zelfs aan bed gebonden. Maar op deze manier 
konden we toch in één keer veel sponsorgezinnen ont-
moeten. Het werd een mooie avond. Oleg, voorganger 
van de Messiaanse gemeente, begeleidde op de gitaar 
het zingen. De kaarsen werden aangestoken en er werd 
gedeeld uit het Woord. En daarna hadden we een gezel-
lig samenzijn, onder het genot van een lekkere maaltijd. 
Ook hier kregen de mensen aan het eind een tas met 
cadeautjes.

Allerlei gebeurtenissen
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Wim geeft les op de Joodse school

Tv-opnames bij de lokale omroep

Messiaanse gemeente Tjernivtsi



Afgebrande schuur
Als jullie al wat langer sponsor zijn, weten jullie het mis-
schien nog. Vijf jaar geleden brandde de schuur van de 
Joodse familie Revta af. Er stonden twee koeien en twee 
varkens in de schuur. Slechts één koe kon worden gered 
door vader Ivan en zoon Venja. Zij liepen beiden erns-
tige verwondingen op. We hebben jullie toen om steun 
gevraagd en met hulp van Roechama is een hele nieu-
we schuur gebouwd en konden de ziektekosten worden 
betaald.  In december bezochten we dit gezin weer. Ze 
begonnen gelijk te vertellen hoe dankbaar ze nog altijd 
zijn voor die hulp uit Nederland en dat ze God er nog 
steeds voor danken.
Het was voor ons ook een verrassing dat Venja nu met 
zijn vrouw en twee maanden oude zoontje bij zijn ouders 

een schatje! 
We verlieten dit gezin niet met lege handen. We kregen aller-
lei wekpotten met ingemaakte producten mee. Een hele lieve 
gelovige familie!

Trouwen voor God
Later die reis bezochten we Sofia Rotman. Haar man Jaro-
slav is in juli 2023 overleden. Jaroslav was de neef van Ivan 
Revta, die eigenlijk ook Rotman heette. Maar die achternaam 
hadden ze vanwege antisemitisme veranderd. Sofia vertelde 
haar hele getuigenis. Jaroslav en Sofia waren alleen voor de 
wet getrouwd en leefden zonder God. Maar Sofia ging op zoek 
naar God. Ze vertelde: “Ik bad: God, bestaat u echt? Wilt 
u het laten zien? Toen zag ik in een soort visioen een heel 
groot licht. Ik begreep dat ik een zondaar was en knielde en 
bad om vergeving. Pas toen ik de Heere Jezus Christus echt 
leerde kennen, zag ik wat ik fout had gedaan. Ik heb veel fout 
gedaan. Maar God sprak tot mij: ”Je bent mijn geliefde kind.” 
Mijn man Jaroslav zei: “Je bent gek.” Dat duurde een jaar. 
Toen begon God ook in het hart van Jaroslav te werken. Ik zei 
tegen hem: Het is niet goed dat we niet voor God getrouwd 
zijn. Toen hebben we besloten een geestelijke te vragen ons 
te trouwen. Dat gebeurde gewoon bij ons in huis.” Het leven 
van Sofia en Jaroslav veranderde erg. Vroeger dronk Jaroslav 
veel, maar voortaan ging hij trouw naar de sabbatsamen-
komsten op vrijdag bij Zhyttia. Hij sprak altijd de zegen uit 
over het brood en de wijn. Het was een hele lieve man en 
Sofia mist hem nog elke dag. In het gesprek met Sofia haal-
de ze steeds Bijbelteksten aan, die ze uit haar hoofd op zei. 
Toen Wim aan het eind Hebreeën 12 wilde lezen, zagen we 
dat zij in haar Bijbel heel veel teksten heeft onderstreept. Ze 
probeert ze allemaal uit haar hoofd te leren. Het was een heel 
bijzonder bezoek!

Enkele bezoeken

in huis woont. Het was mooi dat iedereen juist thuis was, 
hoewel we eigenlijk onaangekondigd langskwamen. We 
vroegen naar de brandwonden van Venja. Er was prak-
tisch niets meer van te zien! Iedereen uitte weer zijn 
dankbaarheid aan God en aan de sponsors uit Neder-
land. Venja liet trots hun lieve zoontje David zien. Echt 

De familie Revta

Zoon Venja met brandwonden

Sofia met een kaart 
uit Nederland



Weten hoe het met uw 
gesponsorde persoon of gezin gaat?
Meestal is er nauwelijks of geen nieuws over de personen die we sponseren. In die gevallen 
sturen we de sponsors dan ook geen nieuwe informatie. Maar wilt u gewoon eens weten hoe 
het met hen gaat, mail ons gerust!

We hebben rechtstreeks contact met al onze contactpersonen.
Als we hen iets vragen, krijgen we vaak dezelfde dag al antwoord.
U kunt ons dus altijd mailen!

?
Stichting Roechama
Claes de Jongestraat 31 

2957 AD Nieuw-Lekkerland 

Tel: 0184-683478

E-mail: info@roechama.nl

www.roechama.nl

IBAN : NL54 RABO 0362 4394 86 

BIC : RABONL2U

KvK nr: 24358678

RSIN nr : 813093867

Meehelpen?
Kalenders   
In oktober werd in diverse provincies gevraagd om de kalenders voor 
2026. We hadden ze toen nog niet bij ons. Op onze decemberreis 
hebben we ze voor alle provincies meegenomen. Naar de provincies 
waar we niet kwamen deze reis hebben we de kalenders opgestuurd. 
Inmiddels hebben alle gesponsorde gezinnen de kalender ontvangen.
Ook de Nederlandse versie is weer verkrijgbaar. Het jaar is wel al 
begonnen, maar mocht u hem nog willen bestellen, maak dan € 7,50 
over naar:

IBAN: NL54 RABO 0362 4394 86 t.n.v. St. Roechama, 
o.v.v.: kalender plus uw postcode en huisnummer.

Incontinentiemateriaal
In deze nieuwsbrief kunt u weer lezen hoe mooi het is dat de mensen 
via Roechama gratis incontinentiemateriaal kunnen krijgen. In elke 
provincie wordt erom gevraagd. Mocht u ook pakken over hebben die 
u aan Roechama wilt schenken, stuur dan een mailtje naar: 
adridekker13@gmail.com 
In overleg wordt er dan gekeken hoe de pakken in onze opslag te-
recht kunnen komen. Vaak kan het thuis opgehaald worden.

Haardhout
Ook deze winter konden we weer veel gezinnen voorzien van haard-
hout. De prijs van gas is erg gestegen. En bovendien zitten de mensen 
vaak zonder stroom en dat betekent ook zonder verwarming. Vandaar 
dat meer mensen op hout stoken zijn overgegaan. Maar daardoor is 
de prijs van haardhout ook gestegen. Voor onze gezinnen die al hout 
stookten, werd het erg duur. Vandaar dat onze contactpersonen vroe-
gen of we konden steunen met haardhout.

De nieuwe kalender 
met blijdschap ontvangen

Haardhout voor de winter


