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Reizen afgelopen najaar

Uitzichtloos… Dat woord beschrijft het beste de omstandigheden van de meeste 
Oekraïners. 
De prijzen van voedsel en van vaste lasten blijven maar stijgen. Het luchtalarm 
klinkt nog steeds van tijd tot tijd. Van tijd tot tijd zitten ze zonder stroom. Het 
leger kampt met een tekort aan mankracht. Vandaar dat op checkpoint zowel 
soldaten als politie staan om voertuigen te controleren. Mannen tussen 18 en 
60 jaar kunnen meegenomen worden. Veel mannen durven daarom de straat 
niet meer op, waardoor ze soms ook zonder werk en dus zonder inkomen zitten. 
Alles lijkt zo uitzichtloos….
Gelukkig konden we de achterliggende tijd weer drie reizen maken om de 
mensen zowel moreel als materieel te bemoedigen. Eén reis was een klusreis, 
weer uitgevoerd door Bas en Marienel. Eén reis was ter gelegenheid van het 
25-jarig jubileum van Chesed Besht. En de derde reis bezochten we onze con-
tactpersonen en gezinnen in 4 provincies. We hadden weer 100 boekjes van ‘De 
Schuilplaats’ van Corrie ten Boom bijbesteld en deelden deze aan veel mensen 
uit. Daarin vinden de mensen de enige Hoop in deze uitzichtloze situatie!
Het antisemitisme neemt wereldwijd toe. Op onze laatste reis hebben we de 
mensen opgeroepen hun documenten in orde te maken. Of ze nu wel of geen 
plannen hebben om aliya te maken. “Zorg dat jullie weg kunnen als het nodig 
is”, hebben we gezegd. In de Tweede Wereldoorlog was het voor veel Joden te 
laat om te vluchten en bovendien hadden ze geen eigen land. Nu hebben ze een 
land, God zij dank! En hoewel het daar ook oorlog is, horen we nu al Joodse 
mensen zeggen: “Alleen in Israel zijn we veilig.”

“In mijn hart vormt zich een besluit:  
waar ik kan, zal ik de Joden helpen.” - Corrie Ten Boom

Sosenki, het massagraf in Rivno
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Chesed in Nederland
Tien jaar geleden, in september 2014, bestond Chesed Besht 15 jaar. Ze kwamen toen ter gelegenheid van dit jubileum 
met een groep van 33 personen naar Nederland. We organiseerden gastgezinnen en bezorgden hun een heel mooie 
week, met als afsluiting de dienst op sabbat en ’s avonds hun concert.

Jubileum Chesed Besht
Dit jaar bestond Chesed Besht op 16 september 25 jaar. Nu waren wij uitgenodigd bij hen in Chmelnitski. Wij vertrokken 
met een groep van 9 personen om dit jubileum mee te vieren. Het werd een bijzondere reis. Maandagmorgen 16 juni gin-
gen we eerst naar de synagoge. De rabbijn bad daar om een zegen over Chesed. Daarna vertrokken we met alle andere 
genodigden voor een bootreis op de rivier. Het weer was gelukkig goed en we genoten van de mooie omgeving. Omdat 
’s middags het offi  ciële concert pas was, bezochten we ook nog het Joodse museum.
Vervolgens was dan het offi  ciële gedeelte, met allerlei speciale gasten, zoals de burgemeester van de stad. Daarna volg-
de een programma met allerlei Joodse liederen en sketches; echt heel humoristisch en echt heel Joods. En in de avond 
bracht het programma ons naar een restaurant, waar het feest werd voortgezet.

Massaslachting
De volgende dag bezochten we met onze groep het kantoor van Chesed in Kamenets-Podolski. Rita, de contactpersoon 
daar, praatte ons bij. Daarna gingen we met elkaar naar het monument van de massaslachting van Joden. Op deze plek 
zijn minstens 23.600 Joden vermoord. Dit was heel indrukwekkend!

Auschwitz
Woensdagmorgen reden we alweer richting Nederland. Maar niet rechtstreeks. We hadden voor donderdag een tour ge-
boekt in Auschwitz. In ruim drie uur tijd liepen we door het kamp. Maar deze tijd was eigenlijk nog veel te kort. De vele 
indrukken konden nauwelijks verwerkt worden. Het was goed te zien dat er echt heel veel mensen het kamp bezochten! 
Zeker in deze tijd is het heel belangrijk dat we bereid zijn te horen en te zien wat er in de geschiedenis gebeurd is met 
de Joden!
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Jubileumreis september

Boottocht op de rivier

Rondleiding door
Auschwitz o.l.v. deze gids

In de synagoge 

Onze groep bij het jubileumfeest 
van Chesed Besht



Rondleiding door
Auschwitz o.l.v. deze gids

Zelf inpakken
We schreven al dat het voor de meeste Oekraïners steeds moeilijker wordt om rond te komen. We zijn dan ook blij dat 
we zoveel voedselpakketten kunnen uitdelen in diverse provincies.
Op onze laatste reis, eind oktober/ begin november, hebben we zelf meegedaan aan het inpakken van voedselpakketten. 
Dit deden we samen met de gemeente van Viktor in Tuchin. 
Alle spullen waren al ingekocht door mensen van zijn gemeente. Toen we aankwamen, kregen we eerst zelf een maaltijd 
voorgeschoteld. Daarna gingen we aan de slag. We moesten niet rapen, zoals we dachten. Maar eerst werden alle tasje 
leeg overeind gezet. Wij moesten daarna langs de tasjes lopen en er iets in doen. De één deed overal zonnebloemolie in, 
de ander suiker, vlees, worst, brood etc...

Al uitgedeeld
De volgende morgen werd het al weggebracht naar het oosten. Vanwege de vele checkpoints kon niet iedere man het 
wegbrengen. Daarom gingen Vasja en een oudere vrouw, Galina, op pad. Galina heeft als vrouw niets te vrezen van de 
controle. En Vasja heeft een invalidenindicatie, waardoor hij vrijstelling van het leger heeft. Bovendien is hij vader van 
5 kinderen. Ook dat is een reden voor vrijstelling. Een paar dagen later kregen we de foto’s al van de reis en het com-
mentaar. Viktor schrijft:
“De reis is goed verlopen, zonder incidenten. Vasja en Galina mochten niet naar de frontlinie vanwege drones en bombar-
dementen. In de buurt van Gerson kwamen soldaten hun tegemoet en daar hebben ze de voedselpakketten overgeladen.  
Ze waren iedereen die heeft meegewerkt aan het organiseren van deze hulp erg dankbaar, want er is een groot tekort 
aan voedsel. De soldaten schreven dat de pakketten waren samengesteld zoals hun moeder dat zou doen. Ze bevatten 
alles wat ze nodig hadden. Dat gaf hen warmte en een glimlach.”

Chanoeka
We gaan door met het uitdelen van voedselpakketten in diverse provincies. Zo hopen we bijvoorbeeld rond Chanoeka ook 
weer pakketten uit te laten delen. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen, heel hartelijk dank!

Voedsel

Voedselpakketten klaarmaken... ...en uitdelen
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Klusreis Bas en Marienel

Ook dit jaar mochten wij, Bas en Marienel, naar Oekraïne afreizen om door middel 
van klusjes de Joodse Gemeenschap te bemoedigen.  We bezochten 22 adressen, 
brachten veel gevraagde dingen mee en hebben allerlei verschillende problemen 
mogen oplossen. De grootste uitdaging was vooral de eerste week de taal. Wij 
spreken geen Oekraïens en de eerste week was er geen Engelssprekende vertaler. 
Met pen en papier, en ‘n hoop gebarentaal zijn we er gelukkig steeds uitgekomen. 
En hoewel taal verbindt, was er zonder de taal ook een fi jne band met elkaar. Je 
komt soms in schrijnende situaties en het is een zegen om daar te mogen dienen. 

Gastvrije ontvangst
Veel klussen waren elektrische problemen, doorgebrande fi ttingen vanwege lam-
pen met een hoge wattage omdat men slechte ogen heeft. Nieuwe sloten vervin-
gen de oude niet- of slecht werkende sloten, zodat men met een gerust hart de 
deur weer op slot kan doen. Een fl ink aantal kranen is vervangen door nieuwe, lek-
kages zijn verholpen. Fietsen zijn gerepareerd, kasten en lades hersteld; kortom 
een keur aan verschillende hulpvragen. We zijn altijd erg gastvrij ontvangen, met 
een warme knuff el, lekkere maaltijd of koffi  e met zelfgebakken koek. We leerden 
opnieuw nederig te worden door de verschillen tussen de mensen die we bezoch-
ten en ons leven in Nederland. We hebben zoveel redenen om te danken.

Allerlei soortje klusjes
Het gaat te ver om een gedetailleerd verslag te schrijven, maar toch een kleine 
impressie. We zijn bij Doesja geweest, een weduwe die we eerder bezochten. Haar 
vraag betrof onder andere een klein hamertje dat los van de steel was gekomen. 
Ze vertelde dat ze het nodig heeft om de gaten in een pan dicht te kloppen met alu-
minium, zodat de pan niet lekt als ze vruchten inmaakt. Of Alla die vroeg of we met 
de auto misschien 3 zakken oud papier en boeken weg wilden brengen zodat ze er 
een klein bedragje voor mocht krijgen, omgerekend 0,75 cent. Alexander, de ge-
handicapte man, had een lekkende waterslang en kraan waardoor zijn keukenkast-
je op ‘n zwembad leek. Ook de deuren weer hersteld zodat zijn huis goed dicht kan. 
Dominique, een jonge vrouw met een fysieke en licht verstandelijke beperking 
en Esther zijn door hun grootouders opgevoed. Hun moeder had namelijk een 
alcoholprobleem en hun vader was na de scheiding in buitenland gaan wonen. De 
kraan in de badkamer moest vervangen worden. Het was een heel fi jn samen zijn 
onder andere door de hulp van Yudita, een gepensioneerde Engelse docente die de 
volgende 5 dagen met ons meeging. Bij Sveta, een fantastisch lieve weduwe die 
op haar kleinkinderen past, kregen we van de kleinzoon van 17 een waar piano-
concert te horen, onder het genot van alweer zo’n heerlijke maaltijd. Bas plaatste 
ook daar een nieuwe kraan in de keuken en we hebben een gebroken ruit naar 
de glaszetter gebracht. De vraag van Fyra betrof loshangende plafondplaten; een 
ongebruikelijke klus, maar gelukkig zitten ook deze weer op z’n plek. De weken 
waren intensief met veel gelach en soms een traan en vooral Gods rijke zegen.

Het licht doet het weer

Een nieuwe kraan

Een belangrijk hamertje



Geestelijke steun

Alleen materiele steun niet genoeg
Het bezoeken van ‘onze’ Joodse mensen is altijd heel fi jn. Want de mensen zijn zó dankbaar. We zijn hen gaan sponsoren van-
wege hun moeite om rond te komen. Maar veelal zijn ze ook erg eenzaam; soms hebben ze helemaal geen familie. In Joodse 
gezinnen komt dit meer voor dan in andere gezinnen, omdat soms hele families vermoord zijn. Ze zijn dan ook heel dankbaar 
voor de steun van Roechama. Maar we voelen ook bij elk bezoek dat alleen materiele steun niet genoeg is. De mensen hebben 
ook geestelijk voedsel nodig. Ook daarin proberen we te voorzien, al begrijpen we dat dit met wijsheid moet gebeuren; stap 
voor stap. Zo geven we bij een eerste bezoek altijd al het boekje “De Schuilplaats” van Corrie ten Boom. Dit om uit te leggen 
wat ons drijft om hen te helpen. Maar tegelijk omdat we hopen dat ze op deze manier de weg tot God zullen vinden. Het leven 
met de Heere wordt in dit boek zo natuurlijk en echt beschreven, dat het wel jaloers moet maken.

Sabbatavond
Op onze laatste reis vierden we weer sabbatavond met onze Joodse mensen. Genna, onze contactpersoon in Rivno, had alles 
geregeld. Hij vroeg Wim de sabbat te openen en de Parasha, de wekelijkse lezing van de Thora, te behandelen. Toen Wim wilde 
beginnen, zei één vrouw: “O, vorige keer hebben jullie dat verhaal van de twee broers voorgelezen; dat heeft me zo geraakt!’ 
Dit verhaal ging over het plaatsvervangend off er en stond ook in het boek wat we uitdeelden. Blijkbaar waren ze dat nog niet 
vergeten. Nu ging de parasha over Noach. Wim legde uit dat wat er staat niet verkeerd was: ”Ze eten, drinken, trouwen.” Daar 
is niets mis mee. Maar ze waren niet voorbereid op wat ging komen. Hij legde de link naar onze tijd. Ook wij moeten voorbereid 
zijn. Zo proberen we op allerlei manieren de mensen ook bekend te maken met de Bijbelse boodschap.

Kalenders
We zijn dankbaar dat we de nieuwe kalenders voor 2025 alweer hebben kunnen uitdelen in alle provincies. Alle Bijbelse feesten 
staan erop vermeld. En bij elke maand staat een kernachtige Bijbeltekst. En op de voorkant staat voor het nieuwe jaar: 
“Laat Israël hopen op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing.” Psalm 130:7

“De Schuilplaats” uitgedeeld Sabbatavond

Een nieuwe kalender wordt 
in ontvangst genomen
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Weten hoe het met uw 
gesponsorde persoon of gezin gaat?
Meestal is er nauwelijks of geen nieuws over de personen die we sponseren. In die geval-
len sturen we de sponsors dan ook geen nieuwe informatie. Maar wilt u gewoon eens 
weten hoe het met hen gaat, mail ons gerust!

We hebben rechtstreeks contact met al onze contactpersonen.
Als we hen iets vragen, krijgen we vaak dezelfde dag al antwoord.
U kunt ons dus altijd mailen!

Allerlei soorten goederen
Vele malen per jaar reizen we naar Oekraïne. Het bezoeken van ‘onze’ 
mensen is heel belangrijk, evenals de ontmoeting met onze contact-
personen. Maar altijd nemen we ook allerlei soorten goederen mee. 
In onze opslag wordt alles altijd keurig gesorteerd en klaargemaakt 
om mee te nemen. 

Incontinentiemateriaal
We hadden ons een aantal jaren geleden niet voor kunnen stellen, 
dat het brengen van incontinentiemateriaal zo´n belangrijk onderdeel 
van onze hulptransporten zou worden. Waar we ook komen, overal 
wordt er door onze contactpersonen om gevraagd. Daar zijn verschil-
lende redenen voor. Allereerst omdat de prijzen van incontinentie in 
de Oekraïense winkels en supermarkten bijna net zo hoog als in Ne-
derland. En dat terwijl de mensen die dit het meeste nodig hebben 
van een heel klein pensioen moeten rondkomen.  
Daarnaast heeft de grootste sponsor van de Cheseds in Oekraïne, de 
Amerikaanse organisatie JOINT, nauwelijks nog budget voor Joodse 
mensen die na de oorlog geboren zijn. Joint krijgt namelijk geld van-
uit Duitsland vanwege de claims. Maar dit geld is alleen bestemd voor 
de slachtoff ers van de ‘holocaust’. Mensen die na de oorlog geboren 
zijn vallen dus buiten de criteria en voor hen is er geen budget.  Er 
wordt daarom op ons een beroep gedaan voor incontinentiemateriaal. 
We zijn dankbaar dat er zoveel mensen zijn die ervoor zorgen dat we 
steeds voldoende op voorraad hebben! 
Met elke reis kunnen we honderden pakken incontinentiemateriaal 
meenemen. Zowel in Svaljava, Vinogradovo als in Vinnitsa en Rivne 
hebben we deze keer veel achter kunnen laten. Dezelfde dag dat wij 
de spullen afgeleverd hebben, zijn er al veel pakken uitgedeeld onder 
de mensen. Ook dit is echt een eerste levensbehoefte en we zijn blij 
dat we als stichting ook hierin kunnen voorzien. 

Hulptransporten

?
Incontinentie materiaal

Incontinentie materiaal al uitgedeeld

Ook rolstoelen
gaan mee

De busjes worden zo effi  cient mogelijk 
ingeladen in de loods in Nw-Lekkerland
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Nieuwe samenwerking
In Vinnitsa werken we tegenwoordig ook samen met het Joods humanitair en culturele fonds dat onder leiding staat van 
Sasja en zijn vrouw Tanja. Zij organiseren activiteiten en bijeenkomsten voor Joodse mannen, vrouwen, kinderen en 
gezinnen. Niet lang geleden hebben zij een mooi kantoorpand kunnen huren met een ruimte voor opslag, en ook groot 
genoeg om bijeenkomsten te organiseren. Met Rosh Hasjana hebben ze er 50 mensen ontvangen.

Thuiszorg
Via hen zijn we nu ook in Vinnitsa begonnen met het betalen voor de thuiszorg. We bezochten zes Joodse mensen, die nu 
dankzij Roechama thuiszorg krijgen.  Eén van hen was de blinde Andre, die al vanaf zijn kind-zijn praktisch blind is. De 
patranas, de thuiszorgmedewerkster, Alla helpt hem met alles in huis.  Maar ze gaat soms ook samen met hem naar de 
markt om boodschappen te doen. Ook Nina, geboren in een concentratiekamp, krijgt nu twee keer vier uur thuiszorg per 
week. Nina is al twee keer geopereerd aan kanker en kan moeilijk lopen. Zij heeft ook helemaal geen familie in Oekraïne. 
Wat straalde ze van de aandacht die ze kreeg.

“Wacht op mij, mama; ik kom terug”
We bezochten ook Lida, een Joodse vrouw die heel slecht ter been is na een heupoperatie. Lida heeft grote zorgen over 
haar kinderen en kleinkinderen. Haar zoon André van 37 jaar vecht in de oorlog in Oost-Oekraïne. Haar dochter van 52 
woont met haar twee zonen Israël in op de Karmel, vlakbij Libanon; “Daar gaat ook regelmatig het luchtalarm af.” Lida 
vertelt over André: “Ik had nooit gedacht dat ze hem in het leger zouden nemen, hij is niet gezond.” In de zomer is hij 
met verlof geweest: “Hij spreekt er weinig over wat hij meegemaakt heeft.” André belt zoveel als het mogelijk is. En 
aan het eind van ieder gesprek zegt hij: “Wacht op mij, mama, ik kom terug!” We beloofden Lida dat we hem ook op de 
gebedslijst zouden zetten. Met de cadeautjes, het boek de Schuilplaats en een kleurrijk kleed was ze erg blij.

Bezoeken

Ontmoeting met SlavikAndré is bijna blind Lida

Nina werd geboren in een 
concentratiekamp
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Projecten 
Dankzij jullie steun hebben we naast het adoptieplan 
allerlei projecten lopen, waarvan we er hier drie uit-
lichten.

Thuiszorg
Chesed heeft geen budget meer om thuiszorg te le-
veren aan Joodse mensen die na de oorlog geboren 
zijn. Maar velen van hen hebben ook echt thuiszorg 
nodig. Inmiddels sponsoren we al in 3 provincies thu-
iszorg, namelijk in Transkarpatië, Chmelnitski en Vin-
nitsa. Wilt u de thuiszorg voor één persoon voor uw 
rekening nemen? Dat kan voor 108 euro per maand. 
Dan krijgt u ook de gegevens van de persoon aan wie 
u thuiszorg geeft. Maar elk willekeurig bedrag voor de 
thuiszorg is uiteraard welkom! 

Haardhout
De prijzen van gas zijn erg gestegen. Hierdoor zijn veel 
mensen weer overgegaan op hout stoken. Maar daar-
door zijn de prijzen van haardhout ook weer erg geste-
gen. Al meerdere jaren wordt om haardhout gevraagd 
door onze contactpersonen. Ook dit jaar hebben we 
gelukkig weer veel vrachten hout toe kunnen zeggen.

Voedselpakketten
Op onze laatste reis hebben we zelf meegeholpen met 
het maken van voedselpakketten. Deze pakketten zijn 
naar het oosten gegaan. Maar we geven ook voedsel-
pakketten aan de Joodse gemeenschap. Zo krijgen de 
mensen bijvoorbeeld met Chanoeka een extra voed-
selpakket.

Kalender 2025
De Russische bureaukalenders zijn al uitgedeeld. Maar 
de Nederlandse bureaukalender is ook dit jaar weer te 
bestellen. Als u € 7,50 overmaakt naar St. Roechama 
onder vermelding van uw postcode en huisnummer, 
sturen we u de kalender toe. 

Alla krijgt nu ook thuiszorg

haardhout

Voedselpakketten


