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Hun dank brengen we graag aan 

jullie over.

De achterliggende tijd zijn we 

weer tweemaal naar Oekraïne 

geweest; in april en in juni.

Ook is het in mei verplicht 

geworden dat mannen tussen de 

18 en 60 jaar zich laten 

registreren. In het begin van de 

oorlog stonden de mannen in de 

rij om te gaan vechten. Nu de 

oorlog zoveel slachtoffers heeft 

gemaakt, proberen mannen juist 

uit dienst te blijven. Ze komen 

niet meer op straat, zodat ze niet 

aangehouden kunnen worden. Of 

ze proberen afgekeurd te worden. 

En ook zijn er die illegaal de grens 

proberen over te steken. 

Ook klinkt er weer veel vaker 

luchtalarm.

Overal wordt de oorlog gevoeld. 

En overal troffen we weer heel 

dankbare mensen aan, die 

vertelden wat de hulp van 

Roechama voor hen betekent. 

De situatie in het land is er helaas 

niet beter op geworden. Door 

Russische raketaanvallen werden 

er opnieuw elektriciteitscentrales 

uitgeschakeld. De mensen krijgen 

weer een rooster met tijden 

waarop er geen stroom is; vaak 

twee á driemaal per etmaal en dan 

voor een uur of 2 á 3 of meer. 

Gelukkig is het geen winter, de 

mensen zitten niet in de kou. Maar 

geen stroom betekent ook: geen 

internet, geen stroom voor de 

koelkast en wasmachine, geen 

licht, geen lift naar bijvoorbeeld de 

9e verdieping etc.
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Warm huis

Ook het programma 'warm huis' blijven we steunen. Dit houdt in dat in 

diverse plaatsten eenzame Joodse mensen bij elkaar komen voor een warme 

maaltijd en voor gezelligheid.

Gaarkeuken

Daarnaast sponsoren we de gaarkeuken in Tsjernivtsi. Het aantal mensen dat 

in de gaarkeuken eet, bestaat voor een deel uit Joodse vluchtelingen. Er is 

een tweede golf van vluchtelingen op gang gekomen, zo hoorden we op onze 

laatste reis overal. Vanuit het oosten komen de mensen naar het betrekkelijk 

veilige westen van Oekraïne. We zijn ook al begonnen met het sponsoren van 

vluchtelingengezinnen, omdat ze vaak berooid aankomen in het westen.

Incontinentiemateriaal

Ons wordt ook steeds gevraagd om incontinentiemateriaal. De mensen 

hebben geen geld om dit te kopen. Een mevrouw bedankte ons zelfs huilend 

voor de 'pampers', zoals ze die noemen; zó blij was ze ermee. Iedere reis 

kunnen we hier heel veel van mee nemen. Dank aan iedereen die ons steeds 

weer incontinentiemateriaal schenkt!

Sponsorhulp

We zijn dankbaar dat de hulp vanuit Nederland door kan gaan. De 

maandelijkse sponsorhulp helpt de gezinnen enorm. We horen van alle 

gezinnen hoe dankbaar ze daarvoor zijn. Daarnaast blijven diverse andere 

programma's gewoon door lopen. 

Kantoorhuur

Zo betalen we de huur van het kantoor van de Joodse gemeenschap in 

Rovno. En ook de huur van het kantoor/ samenkomstruimte van de 

Messiaanse gemeente Zhyttia in Uzgorod.

Sabbatsamenkomsten
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De hulp gaat door Synagoge Tsjernivtsi

Huilend bedankt ze voor de pampers

Kantoor Rovno

Sponsorhulp

Kantoor Zhyttia

We kregen nog een goed idee. Aan het eind zouden 

we de mensen nog een pakket geven, plus het 

mooie verhalenboekje: 'Onze God is groot.' In dat 

boek staat onder andere het verhaal van 

tweelingbroers, die sprekend op elkaar lijken. In een 

dronken bui vermoordt één van hen iemand; de 

andere broer trekt snel zijn bebloede overhemd aan. 

Uiteindelijk krijgt deze broer de doodstraf, in de 

plaats van de schuldige broer. “Ik sterf vrijwillig, in 

jouw bebloede overhemd…”, schrijft hij zijn broer ten 

afscheid. Een prachtig verhaal, wat helemaal het 

plaatsvervangende offer van de Heere Jezus uitlegt. 

We vroegen Oleg of hij dit verhaal voor wilde lezen. 

Het was ademloos stil. Na de uitleg van Wim over 

het Pesachlam, begreep iedereen de strekking. Het 

was echt een prachtige avond. En aan het eind ging 

iedereen naar huis met een doos vol verrassingen èn 

het boekje!

Messiaanse gemeente Tsjernivtsi

Op onze reizen hebben we op diverse plaatsen de 

sabbat gevierd. In Tsjernivtsi bezochten we voor het 

eerst de Messiaanse gemeente. Het was heel fijn om 

samen met broeders en zusters, die ook in de Heere 

Jezus geloven, de sabbat te mogen vieren.

Sabbat met 'onze' Joodse mensen

Maar ook heel bijzonder was het om in Rovno met 

Joodse mensen – die we sponsoren- sabbatavond te 

vieren. De meesten van hen zijn seculier. De 

voorganger van de Messiaanse gemeente, Oleg, was 

ook uitgenodigd, samen met zijn vrouw. Wim mocht 

iets delen uit de Bijbel. Omdat het drie dagen later 

Pesach zou zijn, sprak Wim daarover. Hij vertelde dat 

Jeshua, die ook Jood was, dit feest ook gevierd had 

met zijn discipelen. En dat hij de drinkbeker 

gedronken had en gezegd had: “Dit is het nieuwe 

verbond in Mijn bloed.” 

Sabbatavond in Rovno

Kinderzegen in Tsjernivtsi

Messiaanse gemeente Tsjernivtsi
(Op de muur staat: Yeshua, Uw Koninkrijk kome)
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Hulp aan gehandicapten

Maar ook nemen we steeds hulpmiddelen voor 

gehandicapten mee, zoals rolstoelen, krukken, 

postoelen, rollators etc. De laatste keer was ons 

gevraagd een fiets met drie wielen mee te nemen 

voor een jongen van een jaar of 10. Het was ons 

gelukt een mooie fiets te bemachtigen, die we 

achterlieten bij onze contactpersoon. Toen we alweer 

in Nederland waren, kregen we een filmpje van de 

jongen op zijn fiets. Zijn moeder schreef erbij: “God 

zij dank voor uw hulp aan mijn invalide zoontje. Hij 

droomde over zo'n fiets en hij bad, dat God hem zo'n 

fiets zou sturen. Moge de Heere u zegenen.” Hoe 

ontroerend….

Allerlei hulp

Daarnaast springen we ook vaak bij als er medische 

hulp nodig is voor onze sponsorgezinnen. Omdat er 

geen ziektekostenverzekering bestaat, moet alles 

zelf betaald worden, zoals bijvoorbeeld een scan, 

een chemokuur, een operatie enz. Onze 

contactpersonen wenden zich in zo'n geval tot ons 

om hulp. Ook deze medische hulp is onmisbaar.

Hulp aan ziekenhuizen

In diverse steden brengen we medische hulp aan 

ziekenhuizen. Op de laatste keer reis hadden we ook 

medische apparatuur bij ons. In alle ziekenhuizen 

liggen wel mannen, die aan het front gewond zijn 

geraakt. Alleen mogen daarvan geen aantallen 

genoemd worden. Maar medische hulp is in elk 

ziekenhuis meer dan nodig.

Hulp aan gewonde soldaten

Op onze laatste reis brachten we weer een bezoek 

aan een militaire basis. Ook voor hen hadden we 

medische hulp, zoals EHBO-kits en tourniquets. 

Daarnaast hadden we voor hen voedselproducten; 

dit zal naar het oosten gebracht worden.

Uitladen bij ziekenhuis
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Op een plein zie je allemaal vlaggen, met fotootjes 

ertussen, langs de weg zomaar vier foto's. En in de 

winkelstraat in Chmelnitski staat een lange rij met 

vlaggen, met daar omheen foto's van gesneuvelden. 

Omgekomen soldaten

Maar aangrijpender dan het luchtalarm en het 

gebrek aan stroom zijn de foto's van de omgekomen 

soldaten.  Je kunt geen dorp of stad binnenrijden, of 

je ziet de gevallen 'helden'. Op een flat staat het 

portret van een jonge knul, die in die flat woonde.

Vermiste soldaten

En dan nog de soldaten die vermist worden. Velen 

zijn krijgsgevangen gemaakt. Net als in Israel wordt 

er in de media gevraagd: ''Breng hen terug”. Er is al 

een aantal keren een gevangenenruil geweest; 

Russische soldaten werden geruild voor Oekraïense 

soldaten. Op de foto Misha. Bid dat hij mag 

terugkeren bij zijn vrouw, die wij ook sponsoren.

van de oorlog weer meer voelbaar in het land. 

Vanwege de aanvallen in het oosten is er een tweede 

golf van vluchtelingen naar West-Oekraïne gekomen. 

Op onze laatste reis hoorden we weer vaker 

luchtalarm, dagelijks wel een paar keer.

Ook bleek de stroom van tijd tot tijd afgesloten te 

zijn vanwege kapotgeschoten elektriciteitscentrales. 

Gelukkig is het nu geen winter. Maar stroom is niet 

alleen voor verwarming nodig! Liften werken niet, er 

is geen Wifi, koelkasten werken niet, je kunt niet 

wassen, strijken, etc. En in de winkelstraat klinkt 

weer het bekende geluid van veel generatoren die 

buiten staan. 

En deze keer zijn de vernielingen ernstiger dan 

voorheen. Het lukt niet om de centrales snel te 

repareren. De regering heeft al gewaarschuwd dat 

men een zware winter tegemoet gaat omdat er 

mogelijk geen stroom is. Er wordt ons alweer 

gevraagd om generatoren en Powerbanks etc. 

Stonden er vorige keer nog vier foto's om één vlag, 

deze keer stonden er acht foto's om één vlag! Heel 

heftig!

Geen elektriciteit

De laatste tijd zijn de gevolgen 

De oorlog
woedt 
voort

Medische hulp

Medische hulp

Apparatuur Fiets met drie wielen Rolstoel Bijbels voor soldaten Breng Misha terug

Nu acht foto’s
om één vlag
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Ik houd veel van Psalm 91

In april brachten we onder andere een bezoek aan 

Ivan en Lena. Zij wonen in Oost-Transkarpatië in de 

plaats Solotvino. Vorig jaar wilden we dit echtpaar al 

bezoeken, maar de brug over de rivier Teresva was 

ingestort en de noodbrug durfden we niet aan met 

de Iveco. Nu was er een nieuwe brug gebouwd. Het 

was al acht jaar geleden dat we dit echtpaar 

bezochten. Het weerzien was bijzonder. Ze 

herinnerden zich zelfs nog de naam van hun 

sponsors, die er toen ook bij waren. De sponsors 

hadden ons een filmpje opgestuurd van hun gezin. 

Toen we dit filmpje lieten zien, rolden er tranen over 

Ivans wangen. Ivan kreeg een jaar geleden een 

herseninfarct. Hij werkte op dat moment in Tjechië, 

toen het bericht kwam, dat de enige zoon (22 jaar) 

van Lena's zus omgekomen was aan het front. Het 

deed hen nog steeds veel verdriet. Ivan leerde na 

een half jaar weer praten en kan nu ook weer 

redelijk lopen: “Ik doe alles beetje bij beetje.” We 

gingen samen met hem in de kamer zitten. We 

spraken over God en de weg van lijden. Ivan vindt 

het moeilijk dat hij haast niets meer kan doen: 

“Vorig jaar kon ik mijn tuin nog omspitten. Maar ik 

weet uit de Bijbel dat God mij niet meer te lijden 

geeft dan ik kan dragen.” Ivan voegde eraan toe: “Ik 

houd veel van Psalm 91, daar put ik steun uit. Al 

zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend 

aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen… 

want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste 

hebt u tot uw woning gemaakt.” 

Financieel is het heel moeilijk voor hen. Ivan gaat 

over 6 jaar pas met pensioen en heeft dus geen 

inkomen; Lena is nog jonger, maar kan niet werken, 

omdat ze Ivan niet alleen kan laten. De sponsor 

besloot het gezin daarom dubbel te gaan sponsoren. 

Hun dochter Julia woont in het buitenland. Hun 

andere dochter Janna woont met haar man in een 

dorpje verderop, de kleinkinderen komen vaak bij 

opa en oma. Voor hen lieten we een kinderbijbel 

achter en voor Ivan en Lena twee boeken; 'de 

Schuilplaats' en 'Onze God is groot'.

Stop met God te vragen, ga Hem danken

In Chmelnitsky deden we in juni wel acht bezoeken. 

Ook Natalja en haar man Grisja bezochten wij. Dat 

werd een heel bijzondere ontmoeting. Natalja begon 

al gauw te getuigen: “Ik ben heel erg blij jullie te 

zien. Ik was 10 jaar geleden jullie gast in Nieuw-

Lekkerland (samen met 32 anderen van Chesed 

Bhest). Het cadeau dat ik toen kreeg, een bijbel en 

een kaart met verzen uit de Bijbel, zijn voor mij zo 

kostbaar. Ik heb zulke mooie herinneringen aan jullie 

gemeente, aan hoe jullie leven, jullie leven 

overeenkomstig je geloof, jullie openheid, jullie 

oprechtheid. Al het andere dat jullie met ons deden 

was ook goed, maar na 10 jaar heb ik de warmte en 

zuiverheid nog in mijn hart. Twee jaar geleden gaf 

mijn kleinzoon Dimitri het boek dat jullie hem 

gegeven hadden aan mij. Hier is het” Natalja pakte 

het boek 'Waarom ik' van Jacob Damkani. “Ik heb 

het gelezen en nog eens gelezen, het ligt al los. Ik 

wil jullie hartelijk bedanken. Als je op leeftijd komt, 

weet je: alles gaat voorbij, maar dit blijft in je hart.” 

De blijdschap en dankbaarheid straalde van Natalja 

af. Ze hebben geen gemakkelijk leven. Grisja kreeg 

een paar jaar geleden een herseninfarct en Natalja 

besloot haar baan bij Chesed op te geven om zich 

helemaal aan de zorg voor haar man te kunnen 

wijden. Natalja vertrouwde ons ook toe dat ze een 

groot verdriet in hun leven hebben. Hun zoon 

beklom toen hij 30 jaar was met zes anderen de 

Elbroes in de Kaukasus, de hoogste berg van Europa. 

Er overviel hen een mist en ze konden de berg niet 

meer af. Ze waren onvindbaar. Natalja: “Ik heb God 

zo gebeden dat ze gevonden zouden worden, maar 

er kwam geen antwoord. Jaren later ging ik naar een 

geestelijke en hij zei mij: 'Stop met God te vragen, 

maar ga hem danken.' Het werd voor mij gelijk 

lichter. Na 13 jaar vloog een Amerikaanse helikopter 

over de berg en ontdekte de lichamen. Half Oekraïne 

heeft geld ingezameld om de jongens naar huis te 

krijgen, hun lichamen waren nog gaaf omdat ze 

bevroren waren. Dat is een levensles geworden: Je 

hoeft God niet steeds te vragen, bedank Hem; als Hij 

wil, zal Hij antwoord geven.” Rijk gezegend gingen 

we naar het volgende bezoek.
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Bezoeken aan gezinnen
Kijken naar 
een filmpje 

van hun sponsors Met de Bijbel en kaart uit NederlandNatalja en Grisja

Met het boek “Onze God is groot”

Aan de limonade Cadeautje voor de sponsor
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Ivans wangen. Ivan kreeg een jaar geleden een 

herseninfarct. Hij werkte op dat moment in Tjechië, 

toen het bericht kwam, dat de enige zoon (22 jaar) 

van Lena's zus omgekomen was aan het front. Het 

deed hen nog steeds veel verdriet. Ivan leerde na 

een half jaar weer praten en kan nu ook weer 

redelijk lopen: “Ik doe alles beetje bij beetje.” We 

gingen samen met hem in de kamer zitten. We 

spraken over God en de weg van lijden. Ivan vindt 

het moeilijk dat hij haast niets meer kan doen: 

“Vorig jaar kon ik mijn tuin nog omspitten. Maar ik 

weet uit de Bijbel dat God mij niet meer te lijden 

geeft dan ik kan dragen.” Ivan voegde eraan toe: “Ik 

houd veel van Psalm 91, daar put ik steun uit. Al 

zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend 

aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen… 

want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste 

hebt u tot uw woning gemaakt.” 

Financieel is het heel moeilijk voor hen. Ivan gaat 

over 6 jaar pas met pensioen en heeft dus geen 

inkomen; Lena is nog jonger, maar kan niet werken, 

omdat ze Ivan niet alleen kan laten. De sponsor 

besloot het gezin daarom dubbel te gaan sponsoren. 

Hun dochter Julia woont in het buitenland. Hun 

andere dochter Janna woont met haar man in een 

dorpje verderop, de kleinkinderen komen vaak bij 

opa en oma. Voor hen lieten we een kinderbijbel 

achter en voor Ivan en Lena twee boeken; 'de 

Schuilplaats' en 'Onze God is groot'.

Stop met God te vragen, ga Hem danken

In Chmelnitsky deden we in juni wel acht bezoeken. 

Ook Natalja en haar man Grisja bezochten wij. Dat 

werd een heel bijzondere ontmoeting. Natalja begon 

al gauw te getuigen: “Ik ben heel erg blij jullie te 

zien. Ik was 10 jaar geleden jullie gast in Nieuw-

Lekkerland (samen met 32 anderen van Chesed 

Bhest). Het cadeau dat ik toen kreeg, een bijbel en 

een kaart met verzen uit de Bijbel, zijn voor mij zo 

kostbaar. Ik heb zulke mooie herinneringen aan jullie 

gemeente, aan hoe jullie leven, jullie leven 

overeenkomstig je geloof, jullie openheid, jullie 

oprechtheid. Al het andere dat jullie met ons deden 

was ook goed, maar na 10 jaar heb ik de warmte en 

zuiverheid nog in mijn hart. Twee jaar geleden gaf 

mijn kleinzoon Dimitri het boek dat jullie hem 

gegeven hadden aan mij. Hier is het” Natalja pakte 

het boek 'Waarom ik' van Jacob Damkani. “Ik heb 

het gelezen en nog eens gelezen, het ligt al los. Ik 

wil jullie hartelijk bedanken. Als je op leeftijd komt, 

weet je: alles gaat voorbij, maar dit blijft in je hart.” 

De blijdschap en dankbaarheid straalde van Natalja 

af. Ze hebben geen gemakkelijk leven. Grisja kreeg 

een paar jaar geleden een herseninfarct en Natalja 

besloot haar baan bij Chesed op te geven om zich 

helemaal aan de zorg voor haar man te kunnen 

wijden. Natalja vertrouwde ons ook toe dat ze een 

groot verdriet in hun leven hebben. Hun zoon 

beklom toen hij 30 jaar was met zes anderen de 

Elbroes in de Kaukasus, de hoogste berg van Europa. 

Er overviel hen een mist en ze konden de berg niet 

meer af. Ze waren onvindbaar. Natalja: “Ik heb God 

zo gebeden dat ze gevonden zouden worden, maar 

er kwam geen antwoord. Jaren later ging ik naar een 

geestelijke en hij zei mij: 'Stop met God te vragen, 

maar ga hem danken.' Het werd voor mij gelijk 

lichter. Na 13 jaar vloog een Amerikaanse helikopter 

over de berg en ontdekte de lichamen. Half Oekraïne 

heeft geld ingezameld om de jongens naar huis te 

krijgen, hun lichamen waren nog gaaf omdat ze 

bevroren waren. Dat is een levensles geworden: Je 

hoeft God niet steeds te vragen, bedank Hem; als Hij 

wil, zal Hij antwoord geven.” Rijk gezegend gingen 

we naar het volgende bezoek.
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Bezoeken aan gezinnen
Kijken naar 
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van hun sponsors Met de Bijbel en kaart uit NederlandNatalja en Grisja

Met het boek “Onze God is groot”

Aan de limonade Cadeautje voor de sponsor
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Weten hoe het met uw gesponsorde 
persoon of gezin gaat?

Meestal is er nauwelijks of geen nieuws over de personen die we sponseren. In 

die gevallen sturen we de sponsors dan ook geen nieuwe informatie. Maar wilt 

u gewoon eens weten hoe het met hen gaat, mail ons gerust!

We hebben rechtstreeks contact met al onze contactpersonen.

Als we hen iets vragen, krijgen we vaak dezelfde dag al antwoord.

U kunt ons dus altijd mailen!
?

Wie wil helpen met thuiszorg?

Structureel een Joods persoon of 

gezin helpen? We hebben altijd 

mensen voor wie we nog een 

sponsor zoeken! Geïnteresseerd? 

Stuur een mailtje naar: 

info@roechama.nl

Sponsorplan

IBAN 
NL54 RABO 0362 4394 86

Op onze laatste reis werd een nieuwe zorg met ons 

gedeeld. 

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, krijgen 

Holocaustoverlevenden maandelijks geld vanuit 

Duitsland vanwege de claims. Van dat geld kan alle 

zorg en alles wat ze nodig hebben voor hen betaald 

worden. Dit geld komt via Joint bij Chesed.

Voorheen kreeg Chesed ook nog geld van Joint voor 

thuiszorg voor de Joodse mensen die ná de oorlog 

geboren waren en dus volgens de criteria geen 

'slachtoffer' waren. Ook dat geld was in veel gevallen 

al niet toereikend. Echter, Chesed krijgt nu helemaal 

geen geld meer om thuiszorg te betalen voor 

mensen die na de oorlog geboren zijn. Maar deze 

groep mensen is inmiddels ook al op leeftijd en velen 

van hen hebben echt thuiszorg nodig! Chesed 

Chmelnitski heeft van 16 mensen de thuishulp al af 

moeten nemen en dit zal alleen maar meer worden. 

Want in alle provincies heeft Chesed hetzelfde 

probleem. 

We zullen u dan een machtigingskaart toesturen.

Chesed heeft gevraagd of we bij kunnen springen, 

zodat bedlegerige, zieke, zwakke mensen die na de 

oorlog geboren zijn toch thuiszorg kunnen krijgen. 

Elke willekeurige hulp is welkom! Wilt u helpen? 

Vermeld dan bij uw gift: Thuiszorg

Omdat het een structureel probleem is, zou het ook 

mooi zijn als u dit project maandelijks met een 

willekeurig bedrag zou willen steunen. U kunt 

hierover dan mailen naar: info@roechama.nl.

Verzorgen Te drinken geven Met een kaart uit Nederland
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