Augustusreis 2015

- een korte impressie -

Begin augustus zijn we weer in Oekraine geweest. We hebben diverse gezinnen

bezocht, waaronder drie viuchtelingengezinnen en twee nieuwe gezinnen. Ook

bezochten we enkele zieke mensen, voor wie Roechama de chemokuren betaalt.

geze keer doen we echter alleen een kort verslag van een aantal bijzondere
ingen.

Het eerste gaat over een wonder met ons busje. Daarna een heel bijzonder ver-
haal over Vladimir, de Joodse violist die onlangs overleden is. Dan nog een ver-
slag van een bezoek aan Jakov en Galina, viuchtelingen uit het oosten. Tot slot
het verhaal van de familie Revta, alias Rotman, die nu mogelijk toch Aliya gaat
maken!



Het wonder met het busje

Een aantal dagen voordat we naar Oekraine zouden gaan, ging het temperatuur-
lampje van het busje opeens branden. In de garage bleek dat de koelvioeistof ver
onder het minimumniveau zat. De koelstof werd bijgevuld en die week reden we
nog een kilometer of 250. De dag voordat we vertrokken naar Oekraine, checkte
Wim de olie nog. Hij zag toen ook dat de koelvloeistof weer gedaald was en
ergens tussen het maximum en minimum zat. Daarom nam hij een kan met
koelvloeistof mee.

We vertrokken 's avonds en wilden 500 kilometer rijden. Na 100 kilometer ging
het rode lampje weer branden. We stopten en zagen dat de vloeistof ver onder
het minimum zat. Wim vulde bij tot het maximumniveau. Daarna reden we weer
300 kilometer en checkten opnieuw. Weer was de vloeistof erg gedaald en vulden
we bij. Na nog eens 100 kilometer waren we bij ons hotel en weer moesten we
bijvullen. Wim besloot een vriend te bellen om te vragen wat het kon zijn. Hij zei
dat het een lekke radiator kon zijn, maar dan moest er water op de grond liggen.
Dat was echter niet het geval. Een tweede, veel ernstigere mogelijkheid was een
lekkende koppakking, waardoor de vloeistof in de motor stroomde. De motor zou
daardoor steeds zwakker worden en een reparatie zou minstens een dag werk
zijn. Het enige wat we konden doen was bidden. We baden dat het niet erger zou
worden of dat God zelf het busje zou ‘repareren’. We sliepen die nacht een beetje
onrustig.

De volgende morgen vertrokken we met een vol reservoir koelvloeistof. Na 300
kilometer stopten we en met spanning openden we de motorkap. Het reservoir
bleek nog helemaal vol te zitten! Daarna reden we opnieuw 300 kilometer en
keken weer: de koelvloeistof zat nog steeds tot het maximum. Uiteindelijk reden
we meer dan 4000 kilometer en de koelvloeistof bleef tot het maximum gevuld!
Terwijl we de eerste 500 kilometer drie keer moesten bijvullen! Een wonder van
God als antwoord op jullie en ons gebed!

Wijzelf waren door dit wonder erg bemoedigd. Bovendien konden we in Oekraine
weer anderen bemoedigen met dit verhaal over Gods trouwe zorg.




Viadimir Palei

Op 6 juni 2015 overleed Vladimir Palei, een Joodse man die ook door Roechama
gesponsord werd. We gingen op bezoek bij zijn vrouw Tatjana en haar zoon Sasha
(uit een eerder huwelijk) om hen te condoleren met dit verlies. Ze vertelden ons
toen een heel bijzonder verhaal:

Op 1 augustus 1995 trouwden Viadimir Palei en
Tatjana. Ze werden getrouwd door een Grieks-
orthodoxe geestelijke, Eljemir. Deze ongewone
geschiedenis begon met het verlangen van Viad-
imir en Tatjana om te trouwen. De situatie was
allesbehalve eenvoudig: Tatjana was christen en W&
Vladimir Jood. Ze konden niet naar de synagoge Hi&
gaan, daar was een heel gecompliceerde proce-
dure voor nodig en uiteindelijk was het niet mo-
gelijk. Tatjana zocht een oplossing. Op een dag
vertelde ze aan haar vriendin van haar verlan-
gen om met Vladimir te trouwen. Haar vriendin
stelde voor om met een geestelijke te gaan
praten, Eljemir, een oude man met een heel
goed hart. Eljemir en Tatjana ontmoetten elkaar
en Tatjana vertelde hem dat haar vader ook een
geestelijke was geweest. Eljemir zei dat hij zich
haar vader nog herinnerde en dat hij blij was
dat hij zijn dochter nu kon helpen.

Toen brak de langverwachte dag aan: 1 augus- EN
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gezegend zouden worden door de geestelijke =
Eljemir. De huwelijksinzegening verliep plechtig
en mooi, maar aan het eind moest Eljemir
opeens erg huilen. Hij zei tegen Vladimir en Tat-
jana dat hij iets moest vertellen over zijn eigen
gezin. Het bleek, dat de vader van Eljemir, ook
een geestelijke, van 1951-1953 in een verban-
ningskamp in Siberié had gezeten. Hij was oud
en ziek en elke dag bad hij tot God en vroeg of,
wanneer hij zou sterven, er iemand een gebed
zou kunnen doen, zodat hij niet begraven zou
worden als een hond.

Op onze website staan actuele projecten
waar u een bijdragte aan kunt leveren. Ga naar




De oude geestelijke stierf op 6 januari 1953. In het kamp zaten heel veel mensen
uit Transkarpati&, christenen, Joden, katholieken en gewoon Hongaren. De kam-
poverste stelde voor dat alle mensen uit Transkarpatié de oude man zouden be-
graven. Het was op dat moment 40 graden onder nul. En het begraven van hun
landgenoot was erg moeilijk. Maar toch kwamen ze allemaal samen om afscheid te
nemen van hun landgenoot.,

Toen zij het lichaam droegen van de geestelijke, begon een Hongaar te zeggen:
"Nou, waar is nou die God van onze geestelijke? Deze man heeft nooit iets voor
zichzelf gevraagd. Alleen heeft hij elke dag gebeden dat hij waardig begraven zou
worden en nu kunnen we zelfs niet eens een gebed lezen?? Waar is nou zijn God?”
Op dat moment zei een Joodse man uit Moekatsjevo: “Stop met die godslastering.
Jullie weten allemaal dat ik een Jood ben uit Moekatsjevo en dat ik advocaat ben.
Maar wat jullie niet weten, ik ben ook rabbijn. En ik wil het “Kadosh” bidden voor
deze geestelijke. Ik zal hem begraven zoals alle Joden begraven worden en ik lees
het gebed in de Naam van de Heere.” En zo geschiedde dit wonder.

Aan het eind van 1953, na de dood van Stalin, werden de mensen vrijgelaten uit
de kampen. Onze Jood uit Moejkatsjevo, de advocaat- rabbijn, werd ook vrijgel-
aten en hij ging naar het gezin van de geestelijke om te vertellen wat er met hun
vader gebeurd was in het kamp. Toen Eljemir het verhaal hoorde, vroeg hij: “"Hoe
kunnen we u hiervoor bedanken?" De rabbijn antwoordde: "Als er ooit een Joodse
man aan jullie om hulp vraagt, weiger dat dan niet”. En zie, ruim 40 jaar later
komt er een ongewoon paar, een Jood en een christen, naar Eljemir toe en vraagt
of hij hen wil trouwen!!

(hier aangekomen begonnen zowel Tatjana als Sasha erg te huilen)

Op 1 augustus 1995, na de inzegening van Vladimir en Tatjana, zei Eljemir; “Ik
heb aan het verzoek van de Joodse man voldaan. Nu kan ik rustig heengaan naar
de Heer.” En enkele maanden later overleed hij.

Wilt u zich aanmelden voor onze gebedsbrief? Mail dan naar{




Wat een bijzonder en wonderlijk verhaal over Gods leiding hadden we gehoord!
Tatjana zei dat ze zo overtuigd is van de kracht van het gebed. Viadimir —die zoals
veel Joden een humoristische man was- had eens gezegd: “Je hebt al voor 100
jaar vooruit gebeden.” Maar op het gebed doet God nog steeds grote wonderen!
Ook bij haar zoon Sasha, die een hersentumor heeft gehad en nog behandeld
wordt. De artsen zijn verwonderd dat het zo goed gaat. Mag door alles heen Gods
naam verheerlijkt worden!

Jakov en Galina

We bezochten Jakov en zijn vrouw Galina. Ze zijn met hun —volwassenen- kinderen
uit Oost-Oekraine gevlucht en alles kwijtgeraakt. Hun kinderen zijn inmiddels
verder getrokken, naar Duitsland. Jakob en Galina wonen nu samen in een kleinere
flat. Behalve de zorgen vanwege de oorlog, zijn er ook zorgen vanwege de ge-
zondheid van Galina: ze heeft kanker. We hebben als stichting al een aantal keer
haar chemokuur betaald. Nu zochten we hen beiden weer op. Ze waren zo blij met
onze komst. “Niet alleen vanwege het geld, we hadden eventueel ook een hy-
potheek kunnen nemen voor de chemo, maar gewoon omdat jullie er zijn!"” Galina
bleef steeds gearmd zitten met Ria.

Ondanks alle zorgen, stralen Jakovs ogen altijd en maakt hij voortdurend grapjes.
Hij begon te vertellen van een bijzondere ontmoeting. Hij was uitgenodigd in de
synagoge omdat de kleinzoon van de bekende rabbijn Shpira in Uzgorod was. En
hoewel hij volgens eigen zeggen een wereldse Jood is, was hij gegaan. Vrouwen
mochten helemaal niet komen en verder mocht ook niemand dichtbij hem komen.
Maar Jakov werd naar voren geroepen en gezegend. Humoristisch als hij is, ver-
telde hij dit half serieus, half vol humor, Maar hij was er toch wel een beetje van
onder de indruk. We vertelden dat je ook zelf rechtstreeks tot God mag gaan en
Hem alle noden kan vertellen. Dat je gewoon met hem kunt spreken in het gebed.

van Stichting Roechama, kunt u uw gift
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Op dat moment ging Ria’s mobieltje af. “O kijk, Hij belt je”, zei hij met zijn gevoel
voor humor. Ria bedacht dat dat helemaal niet zo'n vreemde opmerking was. Ze
zeii er is een psalm, waar in het Duits staat: Ruf Mich an”, wat ook kan betekenen:
bel Me op! Dat is psalm 50:15. “"Roep mij aan in de dag der benauwdheid, 1k zal u
er uit helpen en gij zult Mij eren.” Zo werkelijk is het spreken met God dus! Hij las
het zelf voor en herhaalde: en gij zult Mij eren.

Wim deelde nog de dagboektekst van die morgen uit Johannes 20:31: “Maar deze
dingen zijn geschreven, opdat u gelooft, dat Jesjoea de Messias is, de Zoon van
God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.” We hadden
een fijne tijd met elkaar en baden nog met elkaar. Ook lieten we weer een aantal
boeken achter, de grootste schat die we altijd bij ons hebben. We hopen en
bidden dat Jakov en Galina door het lezen van de boeken de Messias van Israél
zullen leren kennen!

Jakov en Gail";-‘la'l\l?f :
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Familie Revta
We bezochten ook de familie Revta, of beter gezegd Rotman, de ouders van Miro-
sha. We komen al jaren bij dit baptistengezin in de Karpaten, maar Vanya en Maria
dachten nooit over Aliya maken, ondanks dat we geregeld met hen spraken over
de Profetieén. Tot een paar jaar geleden. Toen vroegen ze opeens of we mensen
wisten die konden helpen met Aliya. We gaven het telefoonnummer van Natalya in
Kiev door. Later hoorden we dat Natalya en Koen bij hen thuis waren geweest om
te praten over Aliya.

Langzaamaan begonnen ze over Aliya maken na te denken. De dreiging van een
oorlog, de hoge prijzen en de grote werkloosheid maken dat ze geen toekomst
meer zien voor hun kinderen.

En nu lieten ze ons alle documenten zien die ze inmiddels hebben verkregen! Het
viel niet mee om alles bij elkaar te krijgen. Een extra probleem was dat ze hun
familienaam Rotman (echt Joods!) uit angst voor antisemitisme veranderd hadden
in Revta, Een militair paspoort van vader Revta laat zien dat daarop zijn corspron-
kelijke naam Rotman is doorgestreept en vervangen door Revta. Ook moesten ze
allerlei andere documenten aandragen om te bewijzen dat ze echt Rotman heten,
zelfs foto's van trouwerijen en begrafenissen. Maar nu is het bewezen en begin ok-
tober hebben ze een afspraak bij het consulaat in Kiev. Alle paspoorten werden
ons getoond. Ook de getrouwde dochter Janna en haar man en twee kinderen
zullen gaan. Maria zei: “Heel veel Joden hebben hier geleden, maar wij dachten
nooit naar Israél te gaan. Maar nu zullen we gaan, voor de kinderen, als Gods het
wil.” We bemoedigden hen met de beloften van God, Die Zijn volk verzamelt. Ook
de geloofstaal van Jozua en Kaleb stelden we hen ten voorbeeld. Die vertrouwden
op de Heere ondanks de reuzen die ze gezien hadden. Ook wezen we hen nog op
de belofte dat er op de berg Sion ontkoming zal zijn.

Heel triest is het dat Mirosha en haar man Vadim en hun gehandicapte pleeg-
dochter Gobika niet mee kunnen. Mirosha heeft namelijk een andere biologische
vader. Vadim heeft een Joodse vader, maar die heeft het gezin verlaten toen

A Vadim een paar jaar oud was.




Hij is naar Rusland vertrokken en nie-
mand weet waar hij woont en of hij
nog leeft. Vadim kan dus niets bewi-
jzen. Gobika is Joods en kan dat be-
wijzen; zij mag dus naar Israél. Maar
zonder Miorosha en Vadim zal ze
direct in een tehuis worden geplaatst.
Dit zou echt vreselijk zijn voor
Gobika! Het lijkt dus echt onmogelijk
dat zij naar Israél kunnen. Natalya
heeft ook al overal naar gekeken en
ziet geen mogelijkheden voor hen.
Gebed is het enige wat uitkomst kan
bieden voor hen drieén!

Tot slot

Een kort verslag deze keer. Maar dat betekent niet dat er niet veel is om voor te
bidden! De situatie in het land wordt alleen maar slechter. Prijzen blijven stijgen.
Jonge mannen worden van hun werk opgehaald om in het oosten te gaan vechten.
Medicijnen worden bijna onbetaalbaar. De gasprijs is ongekend hoog en dat met
de winter voor de deur. En de angst neemt toe.

Gebed
We vragen graag jullie gebed:

- Dat we als gelovigen onze roeping zullen verstaan; het Joodse volk ontferming
betonen

- Dat we nieuwe sponsors mogen vinden voor de nieuwe gezinnen die we
bezochten

- Dat alle achtergelaten boeken gelezen zullen worden

- Dat de Joodse mensen hierdoor hun Messias, Yeshua, mogen leren kennen.

- Dat de Joodse mensen Gods roepstem zullen verstaan: “Kom naar huis”

Daarnaast ook alle dank en eer aan God, die Zijn volk in Oekraine niet vergeet. Hij
is de God van Abraham, Izak en Jakob, de levende God!

kijk hoe u kunt helpen op: www.roechama.nl



